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COLUMN D

Ik wil er niet
meer over
praten

BADHOEVEDORP » An-
ders dan de kop doet
vermoeden: nog een
keertje dan. Het sinter-
klaasfeest. Het wordt
nooit meer hetzelfde.
Erg? Ik weet het niet zo
goed.

Er zijn ecuwenoude tradi-
ties die meegroeien met de
tijd: zo is Sint Maarten met
lampionnen en suikerbiet
vooral verworden tot een
snoep- en snaaifeest voor
de kinderen. Aanstaande
vrijdag is het weer zover.
En wacht maar tot het
verbond van tandartsen
daar zijn tanden in gaat
zetten.

Staan we straks wellicht
aan de deur met kaas en
worst.

Het Sint Maarten van toen
is niet meer hetzelfde als
het Sint Maarten van nu.
De kersttraditie is van een
gedenkmoment van de
geboorte van Jezus, met het
romantische verhaal van
Jozef en Maria in een stal,
verworden tot een culinair
festijn met cadeaus en veel
bling-bling in de kerst-
boom.

Waarbij men zich soms
hysterisch te buiten gaat
aan het dak opklimmende
kerstmannen, enorme licht-
snoeren en lichtpegels aan
de dakgoot.

De laatste jaren heeft de
energiclobby bijgedragen
aan het ijskoude, felle
led-licht, dat er maar niet in
slaagt enige warmte te
brengen in die donkere
dagen.

Ook Kerstmis heeft de

nodige moderniseringen
doorstaan.

En nu dan opnicuw Zwarte
Piet.

De voor- en tegenstanders
van het afschaffen van deze
mythe zitten elkaar in de
haren, gaan elkaar te lijf en
smijten elkaar om de oren
met de meest vreselijke
beschuldigingen en ver-
wensingen.

Terwijl ik oprecht denk dat
er werkelijk geen kind is
die het iets uitmaakt of Pict
zwart, geel, rood, roetstre-
pen of een andere Kleur
heeft.

Het zijn de emoties van de
volwassenen die de ge-
sprekken hierover heel
lelijk maken.

Sprong ik aanvankelijk nog
in de bres voor Zwarte Piet,
inmiddels maakt het mij
echt niet meer uit, zolang
het spannende feestje voor
de kinderen maar blijft
bestaan.

Ik hoop alleen uit de grond
van mijn hart dat we ge-
woon stoppen om hierover
te praten op die nare toon.
Sinterklaasfeest nicuwe
stijl.

En met welke kleur Pieten
de Sint dit jaar naar Bad-
hoevedorp komt?

Voor de kinderen zijn ze
welkom, hoe dan ook!

Renée



